Overdenking

Zingen: Psalm 42 vers 1,3 en 5

‘t Hijgend hert, der jacht ontkomen,
Schreeuwt niet sterker naar ‘t genot
Van de frisse waterstromen,

Dan mijn ziel verlangt naar God.

Ja, mijn ziel dorst naar den HEER;
God des levens, ach, wanneer

Zal ik naad’ren voor Uw ogen,

In Uw huis Uw naam verhogen?

O mijn ziel, wat buigt g’ u neder?
Waartoe zijt g’ in mij ontrust?

Voed het oud vertrouwen weder;
Zock in ‘s Hoogsten lof uw lust;
Want Gods goedheid zal uw druk
Eens verwisslen in geluk.

Hoop op God, sla ‘t oog naar boven;
Want ik zal Zijn Naam nog loven.

Maar de HEER zal uitkomst geven,
Hij, die ‘s daags Zijn gunst gebiedt;
‘k Zal in dit vertrouwen leven,

En dat melden in mijn lied;

‘k Zal Zijn lof zelfs in den nacht
Zingen, daar ik Hem verwacht;

En mijn hart, wat mij moog’ treffen,
Tot den God mijns levens heffen.

Dankgebed
Zingen: Psalm 68 vers 10

Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
Met Zijne gunstbewijzen.

Die God is onze zaligheid;

Wie zou die hoogste Majesteit
Dan niet met eerbied prijzen?

Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
Ons ‘t eeuwig, zalig leven;

Hij kan, ¢n wil, ¢n zal in nood,
Zelfs bij het naad’ren van de dood,
Volkomen uitkomst geven.

Zegen
Dankwoord
Uitleg vertrek door Jan van Staveren
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"Want alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras.
Het gras is verdord en zijn bloem is queva]]en.
Maar het Woord van de Heere bh’jft tot in eeuwigheid.’
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Inleidend orgelspel: Psalm 90
Woord van welkom
Woorden van herinnering

Zingen: Daar ruist langs de wolken een lieflijke Naam

Daar ruist langs de wolken een lief’lijke Naam,

die hemel en aarde verenigt te zaam,

Geen Naam is er zoeter en beter voor ‘t hart,

Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.

Kent gij, kent gij, die Naam nog niet?

Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied!

Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,
want Hij kwam om zalig te maken op aard;

zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf,
genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf.
Kent gij, kent gij, die Jezus niet,

die om ons te redden, de hemel verliet?

Eens buigt zich ook alles voor Jezus in ‘t stof

en d’ engelen zingen voortdurend Zijn lof.

O mochten w’ om Jezus verheerlijkt eens staan,
dan hieven wij juichend de jubeltoon aan:
Jezus, Jezus, Uw naam zij d’ eer,

want Gij zijt der mensen en engelen Heer!

Gebed
Zingen: Psalm 121 vers 1,2 en 4

‘k Sla d” ogen naar ‘t gebergte heen, Hij is al treft u ‘t felst verdriet,
Vanwaar ik dag en nacht Uw Wachter, die uw voet

Des Hoogsten bijstand wacht. Voor wankelen behoedt;

Mijn hulp is van den HEER’ alleen, Hij, Isrels Wachter, sluimert niet;
Die hemel, zee en aarde, Geen kwaad zal u genaken;

Eerst schiep, en sinds bewaarde. De HEER’ zal u bewaken.

De HEER’ zal u steeds gadeslaan,
Opdat Hij in gevaar,

Uw ziel voor ramp bewaar’.

De HEER’, ‘t zij g’ in of uit moogt gaan,
En waar g’ u heen moogt spoeden,

Zal eeuwig u behoeden.

Belijdenis van het christelijk geloof

Onze enige troost, zowel in leven als in sterven:

Dat ik met lichaam en ziel, zowel in leven als in sterven niet mijzelf toebehoor,
maar mijn getrouwe Zaligmaker Jezus Christus. Met Zijn kostbaar bloed heeft Hij
voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij van de duivel
verlost. Hij bewaart mij zo dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van
mijn hoofd kan vallen, ja ook dat alle dingen mij tot mijn zaligheid moeten dienen.
Daarom verzekert Hij mij ook door Zijn Heilige Geest van het eeuwige leven en
maakt mij van harte gewillig en bereid om voortaan Hem toegewijd te leven.

Zingen: Psalm 84 vers 2 en 6

Zelfs vindt de mus een huis, o HEER’, Want God, de HEER’, zo goed, zo mild,

De zwaluw legt haar jongskens neer Is ‘t allen tijd een zon en schild.

In ‘t kunstig nest bij Uw altaren, Hij zal genaad’ en ere geven;

Bij U, mijn Koning en mijn God, Hij zal hun ‘t goede niet in nood
Verwacht mijn ziel een heilrijk lot; Onthouden, zelfs niet in de dood,
Geduchte HEER’ der legerscharen, Die in oprechtheid voor Hem leven.
Welzalig hij, die bij U woont, Welzalig, HEER’, die op U bouwt,
Gestaag U prijst en eerbied toont. En zich geheel aan U vertrouwt.

Schriftlezing: Mattheus 14 vers 22 - 33

22 En meteen dwong Jezus Zijn discipelen in het schip te gaan en voor Hem uit te
varen naar de overkant, terwijl Hij de menigte weg zou sturen.

23 En toen Hij de menigte weggestuurd had, klom Hij de berg op om er in afzon-
dering te bidden. Toen het avond was geworden, was Hij daar alleen.

24 Het schip was al midden op de zee en verkeerde in nood door de golven, want
ze hadden de wind tegen.

25 Maar in de vierde nachtwake kwam Jezus naar hen toe, lopend over de zee.

26 En toen de discipelen Hem over de zee zagen lopen, raakten zij in verwarring
en zeiden: Het is een spook! En zij schreeuwden van angst.

27 Maar meteen sprak Jezus hen aan en zei: Heb goede moed, Ik ben het; wees
niet bevreesd.

28 Petrus antwoordde Hem en zei: Heere, als U het bent, geef mij dan bevel over
het water naar U toe te komen.

29 Hij zei: Kom! En Petrus klom uit het schip en liep op het water om bij Jezus
te komen.

30 Maar toen hij op de sterke wind lette, werd hij bevreesd, en toen hij begon te
zinken, riep hij: Heere, red mij!

31 Jezus stak meteen Zijn hand uit, greep hem vast en zei tegen hem: Kleingelo-
vige, waarom hebt u getwijfeld?

32 En toen zij in het schip geklommen waren, ging de wind liggen.

33 Zij die in het schip waren, kwamen Hem aanbidden en zeiden: Werkelijk, U
bent de Zoon van God!



