
Liturgie 

voor de dankdienst voorafgaand aan de begrafenis van 

Martien Kersseboom

* 13 januari 1962         Hazerswoude-Rijndijk         † 12 maart 2025

’Lichtstad met Uw paarlen poorten, wond’re stad zo hoog gebouwd,
nimmer heeft men op deez’ aarde, ooit Uw heerlijkheid aanschouwd.

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luist’ren naar Zijn liefdesstem.
Daar geen rouw meer en geen tranen, in het nieuw Jeruzalem.’

Dinsdag 18 maart in de aula van de  
Oosterbegraafplaats te Alphen aan den Rijn



Lied tijdens inloop: Trots op jou Wesley Bronckhorst

Welkom & gebed door Marc Overduin

Lied: Kan ik maar even bij je zijn Gordon

Lied: Afscheid nemen bestaat niet Marco Borsato

Woorden van Maartje Kersseboom

Lied: Grijs Jaap Reesema

Woorden van Jeffrey, Deborah en Kevin

Lied: Voorbij Davina Michelle & Tino Martin

Overdenking door Marc Overduin

Lied: Niet zonder afscheid Ralph van Manen

Uitleg vertrek door Jan van Staveren

Lied tijdens uitloop: Lichtstad met uw Paarlen Poorten  Joke Buis

Lichtstad met Uw paarlen poorten, wond’re stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men hier op aarde, ooit Uw heerlijkheid aanschouwd.

Heilig oord vol licht en glorie, waar de boom des levens bloeit
En de stroom van levend water, door de gouden godsstad vloeit.

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luist’ren naar Zijn liefdestem. 
Daar geen rouw meer en geen tranen, in het nieuw Jeruzalem.

Schoon tehuis voor moede pelgrims, komend uit de zandwoestijn, 
Waar zij rusten van hun werken, bij de springende fontein.

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luist’ren naar Zijn liefdestem. 
Daar geen rouw meer en geen tranen, in het nieuw Jeruzalem. 

Wat een vreugde zal dat wezen,straks vereend te zijn met Hem 
In die stad met paarlen poorten, in het nieuw Jeruzalem

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luist’ren naar Zijn liefdestem. 
Daar geen rouw meer en geen tranen, in het nieuw Jeruzalem.

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luist’ren naar Zijn liefdestem. 
Daar geen rouw meer en geen tranen, in het nieuw Jeruzalem.


