ORDE VAN DIENST

voor de rouwdienst voorafgaande aan de begrafenis van

Simon Fijan
- Siem -

* 20 juni 1944 T 20 maart 2025

'‘De Heere zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren,
van nu aan tot in eeuwigheid.’

Woensdag 26 maart om 11.00 uur
in de Dorpskerk te Bleiswijk

Voorganger: Ds. J. van Vliet
Organist: Dhr. Dirk Brandhorst



Inleidend orgelspel: Er is een God die hoort

Votum en groet

Zingen: Psalm 89 vers 19

Gedenk, o HEER, hoe zwak 1k ben, hoe kort van duur;
Het leven is een damp, de dood wenkt 1eder uur;
Zou 't mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen?
Wie leeft er, die den slaap
des doods niet eens zal slapen?
Wie redt zijn ziel van 't graf? A1, help ons, als tevoren,
Gelijk Gij bij Uw trouw aan David hebt gezworen.
Gebed
Schriftlezing

Psalm 121
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en aarde gemaakt heeft. *Hij zal uw voet niet laten wankelen,
uw Bewaarder zal niet sluimeren. *Zie, de Bewaarder van Israél
zal niet sluimeren of slapen. °De HEERE is uw Bewaarder, de
HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand. °De zon zal u
overdag niet steken, de maan niet in de nacht. 'De HEERE zal u
bewaren voor alle kwaad, uw ziel zal Hij bewaren. ®De HEERE
zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren, van nu aan tot in
eeuwigheid.

Zingen: Psalm 121 vers 1 en 4

'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen,
Vanwaar ik dag en nacht

Des Hoogsten bijstand wacht.
Mijn hulp is van den HEER alleen,
Die hemel, zee en aarde

Eerst schiep, en sinds bewaarde.

De HEER zal u steeds gadeslaan,
Opdat Hij in gevaar,

Uw ziel voor ramp bewaar',

De HEER, 't zij g’ in of uit moogt gaan,
En waar g' u heen moogt spoeden,

Zal eeuwig u behoeden.



Meditatie

Zingen: Psalm 116 vers 1,2, 3 en 4

God heb ik lief; want die getrouwe HEER

Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen;
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen;
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

Ik lag gekneld in banden van den dood,

Daar d' angst der hel mij allen troost deed missen;
Ik was benauwd, omringd door droefenissen;
Maar riep den HEER dus aan in al mijn nood:

"Och HEER, och, wierd mijn ziel door U gered!"
Toen hoorde God; Hij is mijn liefde waardig;

De HEER is groot, genadig en rechtvaardig,

En onze God ontfermt zich op 't gebed.

D' eenvoudigen wil God steeds gadeslaan;

'k Was uitgeteerd, maar Hij zag op mij neder.
Keer, mijne ziel, tot uwe ruste weder;

Gij zijt verlost; God heeft u welgedaan.

Dankgebed en voorbede

Zingen Psalm 73 vers 13

Zegen

Wien heb ik nevens U omhoog?

Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog,
Op aarde nevens U toch lusten?

Niets is er, waar ik in kan rusten.
Bezwijkt dan ooit, in bitt're smart

Of bangen nood, mijn viees en hart,

Z0 zult Gij zijn voor mijn gemoed
Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed.

Uitleg vertrek door Jan van Staveren






