
Wilt u a.u.b. uw mobiel uitzetten?

Opening en welkom

Film: Terugblik

Terugblik: dhr. W. Waardenburg, schoonzoon 

Zingen: Er is een God die hoort 

Gebed

Zingen: God van trouw

Schriftlezing en prediking n.a.v. Job 19 vers 23-27

23. O, mochten mijn woorden worden opgeschreven,
vastgelegd in een inscriptie,
24. met een ijzeren stift gegrift, met lood gevuld,
voor altijd in de rotsen uitgehouwen!
25. Ik weet: mijn redder leeft,
en hij zal ten slotte hier op aarde ingrijpen.
26. Hoezeer mijn huid ook is geschonden,
toch zal ik in dit lichaam God aanschouwen.
27. Ik zal hem aanschouwen,
ik zal hem met eigen ogen zien, ik, geen ander,
heel mijn binnenste smacht van verlangen.
Luisterlied: Dwars door alle tranen heen 

Gebed

Zegen (staande)

Uitleg vertrek: Jan van Staveren 

Uitleidend muziek

Wij verzoeken u vriendelijk deze liturgie mee 
te nemen naar de begraafplaats

Bij het graf:

Schriftlezing: 1 Thessalonicenzen 4 vers 13-18

Als een gelovige sterft,

komen de engelen hem halen

en brengen hem veilig in Jezus’ armen.

En dan...

Dan blijk je in de hemel te zijn,

dan word je door een hand aangeraakt en het 
blijkt Gods hand te zijn,

dan hoor je hemelse muziek en zang

en het blijken de engelen te zijn,

dan ben je niet heengegaan, 

maar naar Huis gegaan.

Gebed

Gebruiker
Rechthoek

Gebruiker
Rechthoek



Zingen: Veilig in Jezus’ armen,

Veilig in Jezus’ armen,
veilig aan Jezus’ hart.
Daar, in zijn teer erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart.

Hoor, ’t is het lied der eng’len, 
zingend van liefd’ en vree, ruisend 
uit ’s hemels zalen,
over de glazen zee.

Veilig in Jezus' armen, 

veilig aan Jezus' hart;

daar in Zijn teer erbarmen, 

daar rust mijn ziel van smart.

Dankwoord: dhr. W. Waardenburg

HERDENKINGSDIENST

Ik weet:

mijn Verlosser Leeft!

Job 19 vers 26

Alphen aan den Rijn, 10 september 2024

bij de begrafenis van

mevrouw G. Bruggeman-van Eck

In de ontvangkamer van de begraafplaats is 
gelegenheid de familie te ontmoeten.


