
 
 

                             
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Herdenkingsdienst 
 

Dinsdag 11 juni 2024 
 

voorafgaand aan de begrafenis van 
 

Liane 
Tent-Kalshoven 

 
geboren 6 augustus 1956 

 
heengegaan naar haar Verlosser 

en Heer, Jezus Christus 
 

dinsdag 5 juni 2024 
 
 
 

In de Triomfatorkapel te Alphen a/d Rijn 
 

Voorganger: H.T. van Dorp, Geraardsbergen (België) 



 
• Muziek – Blijf bij mij Heer 

 
• Welkomstwoord 

 
• Zingen: Jezus heeft mijn hand gevat  

 
     Jezus heeft mijn hand gevat, en Hij zal mij veilig leiden. 
     Hij, mijn Hulp, mijn grootste Schat, Hij zal nooit meer van Mij scheiden. 
     Jezus richt mijn wank’le schreên; Jezus is mijn troost alleen. 
 
     Ziet mijn ongeloof gevaar, vrees ik voor des vijands lagen, 
     Christus is toch altijd daar, Christus weert des vijands slagen. 
     U, o Heiland, U alleen, bent mijn troost in tegenheên. 
 
     Klaagt de vijand mij ook aan, U bent in mijn plaats getreden. 
     Vangt hij ook met ziften aan, Christus heeft voor mij gebeden. 
     U, o Heiland, U alleen, bent mijn troost in tegenheên. 
 
     Uwe liefde kocht mij vrij, en Uw dood schonk mij het leven. 
     Ja, U deed te veel voor mij, om mij immer prijs te geven. 
     Zou Uw trouw ooit wank’len? Neen. Dit is Heer mijn troost alleen. 

 
     Gebed 

 
• Zingen: Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser (Opw.124) 
 
Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser. 
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. 
Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming.  )    2x 
Ik bouw op U en ga in Uwe naam.                     ) 
 
Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend. 
En telkens weer moet ik Uw kracht verstaan. 
Toch rijst in mij een lied van overwinning.          )    2x 
Ik bouw op U en ga in Uwe naam.                     ) 
 
Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser. 
Gij voert de strijd, de huld’ is U gewijd. 
In ’t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan         )     2x 
In rust met U die mij hebt voortgeleid.              ) 
 
 
 

 



• Schriftlezing en prediking: Psalm 84 – Thuiskomen bij God 
   

     Voor de koorleider. Op de Gittit. Van de Korachieten. Een psalm. 
      Hoe lieflijk zijn uw woningen, o HERE der heerscharen! 
      Mijn ziel verlangt, ja smacht naar de voorhoven van de HERE; 
      mijn hart en vlees jubelen tot de levende God. 
      Zelfs vindt de mus een huis, en de zwaluw een nest voor zich, 
      waar zij haar jongen neerlegt: (bij) uw altaren, o HERE der heerscharen, 
      mijn Koning en mijn God. 
 
      Welzalig zij die in uw huis wonen, zij loven U gedurig. 
      Welzalig de mensen wier sterkte in U is,  
      in wier hart de gebaande wegen zijn.     
      Als zij trekken door een dal van balsemstruiken, 
      maken zij het tot een oord van bronnen; 
      ook hult de vroege regen het in zegeningen.  
      Zij gaan voort van kracht tot kracht en verschijnen voor God in Sion.    
 
      HERE, God der heerscharen, hoor mijn gebed, 
      neem het ter ore, o God van Jacob! 
      O God, ons schild, zie en aanschouw het aangezicht van uw gezalfde. 
      Want één dag in uw voorhoven is beter dan duizend elders; 
      ik wil liever staan aan de drempel van het huis van mijn God 
      dan verblijven in de tenten van de goddeloosheid. 
      Want de HERE God is een zon en schild, de HERE geeft genade en ere; 
      het goede onthoudt Hij niet aan hen die onberispelijk wandelen. 
      HERE der heerscharen, welzalig de mens die op U vertrouwt. 
                  

• Zingen: Als een hert dat verlangt naar water (Opw.281) 
 
Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar U.          ) 
U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U.                   ) 2x 
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild. Aan U alleen geef ik mij geheel. ) 
U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U.                  ) 
 
• Dankgebed en voorbede 

 
• Zingen: Groot is Uw trouw, o Heer (Opw.123) 

 
     Groot is Uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 
      Er is geen schaduw van omkeer bij U.  
      Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde 
      die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu. 



      Refrein: 
      Groot is Uw trouw, o Heer, groot is Uw trouw o Heer, 
      iedere morgen aan mij weer betoond. 
      Al wat ik nodig had, hebt gij gegeven. 
      Groot is Uw trouw o Heer, aan mij betoond. 
 
      Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
      en Uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
      Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 
      Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
 

      Refrein 
 

• Afsluiting van de dienst  
Uitleg vertrek door Jan van Staveren 

• Luisterlied: ‘My child is coming home’ (David Phelps) 
(Bij het uitgaan van de dienst) 

 
Wilt u a.u.b. dit liederenblad meenemen naar de Algemene Begraafplaats, 
Reghthuysplein 18, Nieuwkoop. Daar zingen we nog het volgende lied: 
 
U zij de glorie (Opw. 213) 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
Uit een blinkend stromen, 
daald' een engel af, 
heeft de steen genomen 
van 't verwonnen graf. 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer! 
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. 
Weest dan volk des Heren, 
blijd' en welgezind, 
en zegt telkenkere: Christus overwint! 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
die mij heeft vergeven, die mij vrede geeft? 
In zijn godd'lijk wezen 
is mijn glorie groot, 
niets heb ik te vrezen in leven en dood.U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 


	Uitleg vertrek door Jan van Staveren

